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Voorbereiding 
Welkom door ouderling 
De kaarsen worden aangestoken  
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Psalm 121: 1 en 4 
 

1 Ik sla mijn ogen op en zie  
de hoge bergen aan,  
waar komt mijn hulp vandaan?  
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen.  
Mijn Herder zal niet slapen. 

 
4 De Heer zal u steeds gadeslaan,  

Hij maakt het kwade goed,  
Hij is het die u hoedt.  
Hij zal uw komen en uw gaan,  
wat u mag wedervaren,  
in eeuwigheid bewaren. 

 
Waarna de gemeente gaat zitten 
 
Gebed om ontferming  
 
Zingen: Lied 936: 1 en 2 zanggroep en 3 allen 
 

1 Luister naar de wind, die een lied van liefde zingt: 
‘kom zoals je bent, met je treurend hart, mijn kind, 
en Ik zal jou verlossen, dat je vrede vindt. 

 



2 Houd je vast aan mij, als je eenzaam bent en klein 
en wees niet bezorgd, ik zal altijd bij je zijn. 
Ik geef je overwinning over dood en pijn’. 

 
3 Jezus, U bent Heer, en ik ben uw zwakke kind. 

Maar U geeft mij kracht als de vijand mij weer vindt. 
O bron van eeuwig leven, U die mij bemint. 

 
Gebed om verlichting door de Heilige Geest 
 
Zingen: Lied 935: 1, 2 en 3 
 

1 Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaat de storm tekeer, 
leg maar gewoon je hand, 
in die van onze Heer. 
 

2 Je hoeft niet bang te zijn, 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur, 
rondom ons leven zijn. 
 

3 Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 

 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
 
 
 



Schriftlezing Exodus 1: 22 -2:10 
 
Toen gaf de farao aan heel zijn volk het bevel om alle 
Hebreeuwse jongens die geboren werden in de Nijl te 
gooien; de meisjes mochten in leven blijven. 
Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit 
diezelfde stam. Zij werd zwanger en bracht een zoon ter 
wereld. Het was een mooi kind en ze hield het 
verborgen, drie maanden lang. Toen ze geen kans zag 
haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een 
mand van papyrus, bestreek die met pek en teer, legde 
het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de 
oever van de Nijl. De zuster van het kind ging een eind 
verderop staan, om te zien wat er met hem zou 
gebeuren. 
Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om 
te baden, terwijl haar dienaressen langs de rivier heen 
en weer liepen. Zij ontdekte de mand tussen het riet en 
liet die door een van haar slavinnen halen. Ze maakte de 
mand open en zag daarin het kind. Het jongetje huilde, 
en vol medelijden zei ze: ‘Dat moet een Hebreeuws kind 
zijn.’ Toen kwam de zuster van het kind haar vragen: ‘Zal 
ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken 
om het kind voor u te voeden?’ ‘Ja, doe dat maar,’ 
antwoordde de dochter van de farao, waarop het meisje 
de moeder van het kind ging halen. De dochter van de 
farao zei tegen de vrouw: ‘Neem dit kind mee en voed 
het voor me. Ik zal u ervoor betalen.’ De vrouw nam het 
kind mee en voedde het. Toen het groot genoeg was, 
bracht ze het naar de dochter van de farao. Deze nam 
het kind aan als haar eigen zoon. Ze noemde hem 
Mozes, ‘want,’ zei ze, ‘ik heb hem uit het water gehaald.’ 



Zingen: ‘Er komt een schip gedreven’ (melodie lied 434) 
   zanggroep vers 1, 2, 3, 5 en 7 allen vers 4 en 6 

 
1 Er komt een schip gedreven, 

het drijft de dood voorbij, 
de haven is het leven, 
het wacht op hoger tij. 
 

2 Het is een ark van Noach, 
een nieuwe genesis, 
bestaan dat in Gods ogen 
voorgoed genezen is. 
 

3 Het is een nieuwe schepping, 
een kleine moederschoot, 
het luistert naar de wetten 
van ziel en bloedsomloop. 
 

4 Al is het prijsgegeven, 
toch is het niet vergaan, 
maar drijvende gebleven 
onder de moedermaan. 
 

5 Er komt een schip geladen 
waar het verleden stroomt, 
het is de nieuwe Adam 
die nu ter wereld komt. 
 

6 Het leven wordt behouden, 
de toekomst is aan bod, 
het eeuwige, het oude, 
erkent de nieuwe God. 



7 Er komt een schip geladen, 
het werpt zijn anker uit, 
het schip van Gods genade 
valt binnen in de tijd. 

 
Verkondiging 
 
Zingen: Lied 512: 1, 2, 3, 6 en 7 

 
1 Jezus hoe vertrouwd en goed 

klinkt mij uw naam in ’t oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor. 
 

2 uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 
 

3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 
 

6 Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in ’t oor, 
als ik van alles scheiden moet 
gaat nog die naam mij voor. 
 
 
 
 



7 naam, eeuwige ademtocht, 
een sterveling ben ik, 
als eens mijn eigen adem stokt 
dan draagt mij uw muziek. 

 
Dienst van de gedachtenis  
Inleiding 
 
Apostolische Geloofsbelijdenis – staande zingen  
Lied 340b 
 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, 
onze Heere; 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle, 
ten derden dage wederom opgestaan 
van de doden, opgevaren ten hemel, 
zittende ter rechterhand Gods, 
des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest, 
ik geloof één heilige, algemene, 
christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, 
vergeving der zonden, 
wederopstanding des vlezes 
en een eeuwig leven. Amen, amen, amen. 



Noemen namen en aansteken kaarsen  
 
 
 

Pieter Hendrik Both  
Johannes Verwaard  
André Lefèbre  
Catharina van der Meer  
Nella Mariëta Machteld Sluijter-Koenekoop  
Johanna Christina Buizer-Kruis  
Theresia Louise van den Broeke-Matthijs  
Elsje Maria Bijl-Willems  
Hendrika Sophia Bijl  
Neeltje Evers-Buschingh  
Jentje Kooi  
Jacobus Hermanus Franssen  
Geertje de Graaff-Jongste 
Gijsje Maartje Martina Sonneveld-Boere 

 
 
 
Stilte 
 
Voorganger:  
Jezus Christus heeft gesproken: Ik ben de opstanding en 
het leven. Wie in mij gelooft zal leven ook al is hij 
gestorven, en een ieder die leeft en in mij gelooft, zal in 
eeuwigheid niet sterven. Amen. 
 
 
 
 



Zingen: Lied 598 Als alles duister is – Taizé – 
zanggroep - 1 x Frans, 1x Nederlands 
allen – 1x Frans, 1 x Nederlands 

 
Dans nos obscurités allume le feu  
qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais  
Dans nos obscurités allume le feu  
qui ne s'éteint jamais, ne s'éteint jamais. 

 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.  
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
 
 
Voor alle mensen die wij dit jaar hebben moeten 
missen, en voor alle namen die wij voor altijd 
meedragen in ons hart, kan er nu hier in de kerk een 
kaars worden aangestoken. 
 
 
Zingen: Lied 1005: 1, 4 en 5 
 

1 Zoekend naar licht hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
 
Refr. Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 



4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats voor U gebouwd. – refr. 
 

5 Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. – refr. 

 
 
Dankgebed en voorbeden  
worden besloten met een stil gebed en daarna het 
gezamenlijk bidden van het Onze Vader 
 
 
Zingen: Lied 442: 1 en 2 
Tijdens het voorspel wordt er gecollecteerd 
 

1 Op U mijn Heiland blijf ik hopen 
Verlos mij van mijn bange pijn 
Zie, heel mijn hart staat voor u open 
en wil o Heer uw tempel zijn 
O Gij, wien aard' en hemel zingen 
verkwik mij met uw heil'ge gloed 
Kom met uw zachte glans doordringen 
o zon van liefde mijn gemoed! 

 
 
 



2 Vervul, o Heiland, het verlangen 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 
 
Zegen waarna aansluitend gezongen wordt ‘amen, 
amen, amen’ (Lied 415 : 3) 
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